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			VRT NWS en De Standaard

			Waarom zou alleen een biologisch kind ‘echt’ zijn?

Mijn pleegdochter heeft geen kinderen, maar ik weet zeker dat ik voor die kinderen een volbloed oma zou zijn geweest. lees meer

Door corona moeten steden dringend werk maken van openbare ruimten anders in te delen

Corona verplicht iedereen om zoveel als mogelijk sociale afstand te bewaren, ook stadsbewoners. Alles moet weer apart, maar in steden is dat niet evident. lees meer

De illusie van onze achtertuin waar niets in de wereld foutloopt, is onhoudbaar

Waarom reageren mensen zo emotioneel als er in hun achtertuin een asielcentrum of een windmolenpark wordt gepland? lees meer

God en het goede zien, is iets dat je moet leren tijdens de advent

Binnenkort begint de advent. En voor christenen is dat meer dan een countdown naar Kerstmis toe. lees meer

Alle columns van Kolet Janssen op VRT NWS lees meer



		
	Kerknet & MagaZijn

			Mijn kerk is waar mijn vrienden zijn

Waarom jonge mensen de band met een lokale geloofsgemeenschap verliezen.

lees meer

Pasen

Pasen is geen rooskleurig visioen.

lees meer

Voorgeschoteld

Het is heerlijk om af en toe iets voorgeschoteld te krijgen.

lees meer

Kruisteken op de fiets

Kleine gebaren kunnen ons helpen om dat wat in ons hart leeft, niet uit het oog te verliezen.

lees meer

Alle blogs van Kolet Janssen op Kerknet

lees meer



		
	Knack en De Wereld Morgen

			Is je lichaam van jezelf?

Je lichaam is zo vaak niet uitsluitend van jezelf.

lees meer

Met seks heb je altijd gedoe

Waarom is er zo vaak gedoe als het over seks gaat? Ouders komen op straat over seksuele voorlichting op school.

lees meer

Cleopatra en Jezus

Mag je de geschiedenis geweld aandoen als het over een icoon gaat? Cleopatra bevindt zich in het goede gezelschap van Jezus.

lees meer

Een doodgewone straat

In hetzelfde flatgebouw leven mensen met  de meest uiteenlopende verwachtingen over zwangerschap en abortus.

lees meer

Rimpels en rollators? Hoog tijd voor een update van ons omabeeld!

‘Ik ben al negen jaar oma en ik draag dat label met trots. Als oma leef ik me helemaal uit en ik heb geen enkele neiging om me jonger of hipper voor te doen dan ik ben’, schrijft Kolet Janssen van Logia. ‘Maar in de verhalen die mijn kleinkinderen voorgeschoteld krijgen, worden oma’s geschetst volgens een beeld dat al minstens een halve eeuw uit de tijd is.’

lees meer

Alle bijdragen van Kolet Janssen op de (s)preekstoel van Knack.be:

lees meer



		
	I wonder

			Kleuter af

Groot worden is een beetje verliezen en een beetje winnen.

lees meer

Oorlog

De goeden en de slechten

lees meer

Nieuwjaarsbrief

Een kostbare traditie

lees meer

India

Wie kan zich voorstellen dat hij er ooit niet is geweest?

lees meer

Alle blogs van Kolet Janssen op I Wonder

lees meer
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